Beste sympathisant van VC Zwijnaarde,

Laat mij vooreerst iedereen een gezond, liefdevol en sportief 2024 toewensen in deze toch wat sombere tijden, waarin
we meer en meer geconfronteerd worden met oorlog, haat, discriminatie, onverdraagzaamheid en tal van negatieve
gebeurtenissen die ons leven danig verstoren.

Als we ook maar een miniem stukje kunnen bijdragen aan een betere wereld, moeten we dit met beide handen
aangrijpen! Teder vanuit zijn mogelijkheden en met een eigen perspectief. Als kleine voetbalgemeenschap wil VC
Zwijnaarde daar zeker aan meewerken, te starten met binnen de club een warme en familiale sfeer te creéren, waarin
iedereen zich thuis voelt en waarbij het woord ‘RESPECT' nog steeds hoog in het vaandel wordt gedragen!

Voetbal... een hobby, wordt gezeqd...

Wie denkt dat een (voetbal)club leiden de dag van vandaag een ‘hobby' is, die komt bedrogen uit. Het is een
dagdagelijkse bekommernis met een grote verantwoordelijkheid. Organiseren, communiceren, bemiddelen, het zijn
slechts enkele belangrijke taken die dagelijks nodig blijken. Nee, we zijn geen KMO, maar we komen toch akelig dicht
in de buurt. Denk maar aan vergaderingen organiseren, marktonderzoek verrichten naar spelers, trainers en
sponsors, financiéle analyses maken om het budget onder controle te houden en heel belangrijk, het behouden en
aantrekken van vrijwilligers en bestuurders die volledig gratis, de club draaiende houden! Nee, dit is geen hobby, dit
IS een passiel

Een welgemeende dankuwel...

In naam van mezelf en de club, wil ik alle huidige bestuursleden en medewerkers van VC Zwijnaarde, dan ook enorm
bedanken voor de bijdrage die zij geleverd hebben het voorbije jaar om onze club bestaande te houden. Zonder deze
steun kunnen wij niet overleven!

Want wat zou onze club betekenen zonder mensen die de kantine uitbaten, de was van onze (jeugd)ploegen doen,
het onderhoud van onze accommodatie verzorgen, de administratieve rompslomp onder handen nemen, de nodige
fondsen verzamelen, de boekhouding beheren, de jeugdploegen begeleiden, de activiteiten organiseren,...?

Het zijn deze mensen die dag in dag uit geschiedenis schrijven voor VC Zwijnaarde!
Vandaar nogmaals... ONZE WELGEMEENDE DANK!

De toekomst... van de hemel naar de hel?

Tedereen kent wel het spreekwoord ‘stilstaan is achteruitgaan’. Om de toekomt van onze club te vrijwaren en zich
middenin een steeds grotere concurrentiéle markt verder te kunnen ontwikkelen en profileren ten opzichte van
andere clubs, zijn de beschikbare middelen van cruciaal belang! Eén van die middelen is een accommodatie die
voldoet aan de moderne noden van het huidige (provinciale) voetbal.

Reeds jaren lang voert VC Zwijnaarde een zware strijd om op vlak van accommodatie te kunnen wedijveren met de
vele (naburige) voetbalclubs die mede door steun van stad of gemeente hun achterstand wisten omgezet tot een
ruime voorsprong. De vorige huurstructuur waar onze club aan verbonden was, belemmerde immers verdere
innovatie aan onze accommodatie te kunnen realiseren. Tot op 21 November 2023 daar plots een vroeg Kerstcadeau
werd uitgedeeld op het stadhuis. VC Zwijnaarde zou het seizoen 2024-2025 starten met een volledig vernieuwd
hoofdterrein in kunstgras, inclusief nieuw verlichting en omheining! Een eerste realisatie die broodnodig was voor
onze club! Het nieuws zorgde meteen voor euforie en de nodige hernieuwde energie van onze bestuursleden.



Maar... soms blijkt ook het spreekwoord ‘de meeste dromen zijn bedrog’ werkelijkheid te worden. Vorige week kregen
we plots ‘out of the blue’ te horen dat de werken aan het hoofdterrein met een jaar zijn achteruit geschoven en pas
kunnen starten in de zomer van 2025! Zowaar een donderslag bij heldere hemel overviel mij als voorzitter en het
voltallige clubbestuur. De euforie was plots omgeslagen naar teleurstelling, onbegrip en jawel... ook woede! De
bouwheer (Farys) van het renovatieproject, blijkt immers 64 weken nodig te hebben alvorens de werken te kunnen
starten! Onbegrijpelijk dat dit anno 2024 zonder onderliggende reden nog aanvaardbaar te noemen is?

Meteen na het vernemen van het slechte nieuws, werd ook snel duidelijk welke impact dit zal hebben op de (nabije)
toekomst van de club! Is er (iberhaupt nog een toekomst voor de club? Misschien zijn de gevolgen niet voor iedereen
direct zichtbaar, maar ik kan duidelijk stellen dat de impact heel groot is! Ten eerste is er de begroting voor het
seizoen 2024-2025 die reeds opgemaakt was met in gedachte de geplande realisaties. Voor het eerst in jaren, dreigt
er een financieel tekort, waar de club moet rekening mee houden. Verder was er de herziening van het
‘sponsorbeleid’, in functie van de talloze opportuniteiten die de nieuwe omheining en omkadering van het
hoofdterrein te bieden heeft. Wat betreft de rekrutering van nieuwe en behoud eigen spelers en trainers
(voornamelijk wel bij de senioren werking), moeten tal van onderhandelingen en overeenkomsten herzien of
geannuleerd worden. Op vlak van logistiek, en in grote zin het onderhoud van het hoofdterrein en oefenterrein, zal
terug een enorme inspanning gevraagd worden van onze medewerkers. Ter illustratie, het onderhouden van de 2
terreinen in de maanden Mei - Juni - Juli, neemt ongeveer 30 manuren in beslag per week! Tot slot is er nog de
grote waaier aan opportuniteiten die een kunstgrasveld kan bieden. Dit zowel op logistiek vlak (indeling trainingen
en wedstrijden), als voor extra bron van inkomsten (extra activiteiten - verhuur terrein).

Laten we dan alles op zijn beloop? Nee! Na enkele dagen van bezinning en het oprapen van al onze moed, zijn we
ons ervan bewust dat we onze mooie club VC Zwijnaarde niet zomaar ter aarde kunnen (laten) dragen! Maar dit zal
enkel kunnen mits de nodige steun en begrip voor eventuele moeilijke beslissingen die zullen genomen moeten
worden. We hopen hierbij in eerste instantie op de Stad Gent die ons het komende seizoen (1 achteruit geslagen
jaar) zowel op financieel als op logistiek vlak zal bijstaan. Maar ook hopen we op begrip en steun van de ganse VC
familie om deze moeilijke periode te kunnen overbruggen! Enkel dan kunnen we nog spreken van een mooie
toekomst voor VC Zwijnaarde!

De komende dagen worden alvast gesprekken met de Stad Gent opgestart, waarvan we ten gepaste tijde de evolutie
zullen communiceren. Wie echter nog vragen heeft kan steeds terecht bij mij of de andere bestuursleden.

Nieuwjaarsreceptiel

Meteen is ook de reden van het annuleren van de nieuwjaarsreceptie boven water gekomen. Wat ons betreft horen
bij de start van het nieuwe jaar goede voornemens en leuk nieuws! Dit was er ook, tot daar vorige week plots een
abrupt einde aan kwam. Het was de bedoeling dat de schepen van sport een speech ging houden betreft de
gebeurtenissen, maar wij zagen de tijd niet haalbaar om eerst zelf nog de nodige communicatie te doen! Hierdoor
werd in alle unanimiteit beslist de receptie te annuleren.

Uiteraard betreuren we deze beslissing en zullen we eerstdaags bekijken of we alsnog de nieuwjaarsreceptie later
deze maand kunnen her inplannen! Hiervoor zullen echter ook de komende gesprekken met de Stad Gent meer
duidelijkheid moeten brengen.

Geert ELIAS
Voorzitter VC Zwijnaarde



